
Verwerkingsblad thema Kerk met een missie 

In januari en februari gingen de preken over het thema ‘Kerk met een missie.’ Wat is onze 
missie en hoe doen we dat? In de preken hebben we hier vanuit verschillende perspectieven 
en thema’s naar gekeken. Hoe kunnen we Gods boodschap verder brengen en samen 
bouwen aan Gods Koninkrijk? Wat hebben we hier binnen de Fontein nog in te doen? Hoe 
kunnen we Gods goedheid laten zien en daarmee anderen bij God brengen? 

Een missionaire gemeente zijn draait niet alleen om getuigen door te spreken. We mogen 
ook op andere manieren Gods goedheid laten zien, bijvoorbeeld door mensen in nood te 
helpen, ons in te zetten voor vrede en rechtvaardigheid en behoud van de schepping. We 
hebben allemaal andere gaven, die we hiervoor kunnen inzetten.  
 
Verwerkingsvragen: 
 

- Kijk het filmpje Fishless Fishermen's Fellowship - YouTube op Youtube.  
Tip: Via instellingen kan je bij ondertiteling kiezen voor Nederlandse ondertiteling.  
In de Fontein kunnen we ook geneigd zijn om vooral te praten over missionair zijn of 
te kijken naar mensen die goed kunnen spreken. Wat kunnen we met onze eigen 
gaven doen om Gods boodschap verder te brengen? 

- In Handelingen 2: 43-47 lezen we over de eerste gemeente. Jan Pieter Balder 
preekte hierover in januari. In hoeverre zien we de kenmerken van de eerste 
gemeente terug in de Fontein? Wat kunnen we hiervan leren? 

- Bij de uitzending van de discipelen kregen ze ook een waarschuwing; zie Mattheüs 
10-16-22. At Kramer preekte hierover in januari. Nu worden we in Nederland gelukkig 
niet gedood wanneer we getuigen over Gods goedheid, maar je kan wel tegen 
weerstand aanlopen. Het kan ons tegenhouden om te getuigen. Wat houdt ons tegen 
om missionair te zijn? 

- In Handelingen 6:1-7 lazen we dat de eerste gemeente groeit en dat het daarom voor 
de discipelen niet meer mogelijk is om alle taken in de gemeente te vervullen. Zij 
gaan zich richten op gebed en verkondiging en anderen kunnen zich richten op de 
andere kenmerken van de eerste gemeente: het brood breken en samen een 
gemeenschap vormen. Samen eten en een gemeenschap vormen, dat is in de 
tegenwoordige meer individualistische maatschappij lastiger geworden. Geloof en 
samenleving worden steeds meer twee aparte werelden. Fokke Pathuis preekte hier 
op 2 februari over. Zien we in de Fontein ook een scheiding tussen kerk en 
samenleving? Hoe geven we het leven in een gemeenschap vorm in de Fontein en in 
hoeverre komt dit overeen of verschilt dit van de eerste gemeente? 

- In Handelingen 14:27 lazen we dat Paulus en Barnabas verslag uitbrachten van hoe 
God voor alle volken de deur naar het geloof heeft geopend, Simon preekte hierover 
in februari. God werkt nog steeds in ons leven. Zien wij dit en zijn wij in staat om 
hiervan te getuigen?  

- Wat kan je binnen je miniwijk / bijbelstudiegroep doen om meer missionair te zijn of 
wat er al gebeurt meer zichtbaar te maken? Kan je hier ook van getuigen op intranet 
om anderen te inspireren? 

https://www.youtube.com/watch?v=0KNDP6gcvkU

