
Leesrooster voor de 40 dagentijd van woensdag 5 maart tot en met maandag 21 
april 2025 

Het leesrooster gaat over het Bijbelboek Mattheüs.  
De preken in de 40 dagentijd gaan ook over Mattheüs. 

Leesrooster voor de periode van woensdag 5 maart tot en met zaterdag 8 maart 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Woensdag 5 
maart 

Mattheüs 1:1-25 In de tijd van Mattheüs was het gebruikelijk om een verhaal te 
beginnen met een stamboom. Van wie iemand afstamde zei 
namelijk veel over wat er van die persoon te verwachten was. 
Jezus stamt bijvoorbeeld af van een aantal vrouwen die een 
zwangerschap of relatie hadden waar iets bijzonders mee was, 
zoals dat ook bij zijn eigen moeder het geval was. Ook krijgt 
Jezus de koninklijke titel ‘gezalfde’ (Christus) en stamt hij af van 
koning David. Na deze stamboom begint dan het eigenlijke 
verhaal. Jezus krijgt twee namen: Jezus en Immanuel. 
De eerste naam heeft te maken met ‘bevrijding van zonde’, en 
de tweede met Gods aanwezigheid bij de mensen. Vooral de 
tweede naam maakt duidelijk dat hemel en aarde in Jezus bij 
elkaar komen. Jezus’ afstamming en zijn namen wekken 
nieuwsgierigheid. Ze scheppen ook hoge verwachtingen. Hoe 
zal het verdergaan met deze ‘bevrijder’, ‘God met ons’, ‘de 
Gezalfde’? 
Vraag: ‘In Jezus komen hemel en aarde bij elkaar’: wat betekent 
dat voor u? 

Donderdag 
6 maart 

Mattheüs 2:1-23 In het vorige hoofdstuk lazen we dat Jezus is geboren, maar pas 
hier lezen we waar en wanneer dat gebeurde: ‘in Betlehem in 
Judea, tijdens de regering van Herodes’ (vers 1). Hier is al 
meteen een spanning voelbaar: er is een nieuwe koning 
geboren, terwijl er al een koning op de troon zit. De magiërs 
verhogen de spanning door nog eens expliciet te vragen waar ze 
de ‘pasgeboren koning van de Joden’ kunnen vinden (vers 2). 
Herodes schrikt en smeedt in het geheim een plan om het kind 
te doden. Een heel andere reactie zien we bij de magiërs. Zij 
knielen neer voor de nieuwe koning, ze bewijzen hem eer en 
geven hem kostbare geschenken. Deze gebeurtenis zal voor 
sommige Joodse lezers van het Mattheüs-evangelie een 
bijzondere betekenis hebben gehad. De verwachting was dat – 
als God eenmaal zijn heerschappij gevestigd had – de volken 
van de wereld naar Israël zouden trekken om God eer te 
bewijzen en hem geschenken te geven. Hier zien we in het klein 
al een begin daarvan. 
Vraag: Hoe overbrugt Jezus voor u de afstand tussen mensen 
uit verschillende volken? 

Vrijdag 7 
maart 

Mattheüs 3:1-17 Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
De woorden die Johannes hier uitspreekt, zijn dezelfde woorden 
die Jezus later ook zal uitspreken (4:17). Het maakt duidelijk dat 
Jezus en Johannes voor Mattheüs nauw aan elkaar verwant zijn: 
in woord en daad lijken ze op elkaar. Toch hebben ze allebei een 



eigen rol. Het optreden van Johannes heeft vooral ten doel om 
de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus: hij roept op 
tot radicale bekering. Mattheüs laat zien dat er voor Johannes 
twee groepen mensen zijn: mensen die goede en mensen die 
slechte vruchten voortbrengen. En later gebruikt hij nog zo’n 
scherpe tegenstelling: aan de ene kant het kaf en aan de andere 
kant het koren. 
De zondige leefwijze van het volk gaat Johannes aan het hart: hij 
zet zich volledig in om mensen tot inkeer te brengen nu het 
koninkrijk van de hemel nabij is gekomen 
Vraag: Welke gebieden in uw leven zou u willen veranderen, 
zodat uw leven meer gaat lijken op het leven in Gods koninkrijk? 
Welke concrete stap kunt u vandaag zetten om daarmee een 
begin te maken? 

Zaterdag 8 
maart 

Mattheüs 4:1-11 Steeds weer legt Mattheüs een verband tussen de geschiedenis 
van Israël en het leven van Jezus. In deze eerste hoofdstukken 
staat daarbij het verhaal van de uittocht uit Egypte centraal. Het 
is alsof Mattheüs tegen zijn lezers wil zeggen: 
– ‘Herinneren jullie je nog hoe Mozes werd geboren in een land 
van slavernij? En dat hij ternauwernood ontsnapte toen de farao 
alle jongetjes liet vermoorden? Kijk: Jezus wordt ook geboren in 
een land dat onderdrukt wordt, met een Herodes die weinig 
anders is dan die farao!’ 
– ‘Herinneren jullie je nog dat God onze voorouders door de 
Rietzee leidde? Kijk: Jezus gaat in de doop ook door het water!’ 
– ‘Herinneren jullie je nog dat de Israëlieten daarna op de proef 
gesteld werden in de woestijn, maar dat dit niet goed afliep? 
Kijk: Jezus wordt ook op de proef gesteld, maar dit keer met een 
goede afloop!’ 
Jezus pakt volgens Mattheüs het verhaal van Israël op waar het 
gebleven was en begint met het schrijven van een nieuw 
hoofdstuk. Zou het dit keer dan toch anders aflopen? 
Vraag: Wanneer bent u een keer écht op de proef gesteld? Hoe 
kijkt u nu terug op de keuzes die u hierin maakte? 

 

 

  



Leesrooster voor de periode van maandag 10 maart tot en met zaterdag 15 maart 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Maandag 10 
maart 

Mattheus 4:12-25 Zoals we eerder lazen, hebben Jezus en Johannes dezelfde 
boodschap. Maar Jezus roept niet alleen op tot inkeer, hij 
verkondigt vooral het goede nieuws van het koninkrijk. Het is een 
boodschap van geloof, hoop en liefde. Jezus laat zien hoe een 
leven in Gods koninkrijk (Gods nieuwe wereld) eruitziet: Er komt 
een einde aan ziekte. Onrecht en huichelarij maken plaats voor 
rechtvaardigheid en oprechtheid. Het zwakke en kwetsbare 
wordt beschermd. Dát is de boodschap waarmee Jezus 
rondtrekt, en dat is ook wat je ziet gebeuren in zijn ontmoetingen 
met mensen. Het is het begin van een nieuw hoofdstuk in de 
geschiedenis van Israël. 
Voorlopig trekt Jezus alleen door Galilea, het noordelijk deel van 
Israël. Later zal hij naar Jeruzalem trekken. En Mattheüs laat zien 
dat grote groepen mensen Jezus beginnen te volgen: het nieuws 
verspreidt zich als een lopend vuurtje. 
Vraag: Wat betekent het goede nieuws van het koninkrijk voor u? 

Dinsdag 11 
maart 

Mattheüs 5:1-16 We zagen al eerder dat Mattheüs het leven van Jezus steeds met 
de geschiedenis van Israël verbindt. In de Bergrede klinkt ook 
een belangrijk verhaal uit Israëls heilige boeken op de 
achtergrond mee: het doet denken aan hoe het volk Israël op de 
berg Sinaï de wet kreeg van Mozes. Daarmee is de Bergrede dus 
niet zomaar een verzameling wijze woorden. Mattheüs zegt hier 
dat het onderwijs van Jezus net zo belangrijk is als het onderwijs 
van Mozes. Hij stelt Jezus voor als een door God gestuurde 
wetgever: iemand met gezag die regels geeft voor een eerlijke, 
goede en mooie wereld. In die wereld – het koninkrijk van de 
hemel – gelden andere dingen als ‘echt geluk’ dan in de huidige 
wereld. Zo begint de Bergrede met beloftes en zegenspreuken 
tegelijk: ze laten iets zien van de toekomst van de mensen over 
wie ze gaan. 
Vraag: Jezus noemt in zijn zegenspreuken allerlei groepen 
mensen. In welke groep herkent u zich het meest? Wat 
betekenen de woorden van Jezus daarmee voor u? 

Woensdag 
12 maart 

Mattheüs 5:17-48 Een van Jezus’ doelen is het vertellen van het goede nieuws over 
het koninkrijk. Vandaag lezen we over een ander doel. Jezus zegt 
dat hij is gekomen om de Wet en de Profeten in vervulling te 
brengen. In wat volgt laat Jezus zien wat hij daarmee bedoelt. Hij 
kiest steeds een specifieke wet uit de boeken van Mozes en laat 
zien wat volgens hem de echte betekenis ervan is. Zo bespreekt 
hij wetten over moord (5:21- 26), over vreemdgaan (5:27-30), 
over echtscheiding (5:31-32), over welke woorden je uitspreekt 
(5:33-37) en de wet die wij kennen als ‘oog om oog, tand om 
tand’ (5:38- 42). Bij elk van die wetten laat Jezus zien wat volgens 
hem de echte betekenis is. 
Vraag: Kies eens een van de wetten uit die Jezus bespreekt: hoe 
verandert de betekenis van deze wet voor u door de uitleg van 
Jezus? 



Donderdag 
13 maart 

Mattheüs 6:1-18 Geef aalmoezen, bid en vast: dat zijn volgens Jezus de drie 
opdrachten voor het leven van zijn volgelingen. Jezus zegt over 
elk van deze drie dingen hoe je het wel én hoe je het niet moet 
doen. Wat opvalt is dat bij alle drie de opdrachten staat dat je je 
goede daden onopvallend en verborgen moet doen. Geef je 
aalmoezen, bazuin het dan niet rond op straat, maar laat je 
linkerhand niet eens weten wat je rechterhand doet. Bid niet 
midden op straat, maar binnen in je huis. En als je vast, zorg er 
dan voor dat het niemand opvalt. Iets doen zonder dat anderen 
het zien of belonen: dat vraagt om karakter! Jezus sluit elk van 
deze opdrachten wel af met een belofte, namelijk dat God je 
ervoor zal belonen. Hij ziet wat je in het verborgene doet. 
Vraag: Thomas Jefferson schijnt gezegd te hebben: ‘Integriteit is 
doen wat goed is, ook als niemand het ziet.’ Wat vindt u van die 
uitspraak? 

Vrijdag 14 
maart 

Mattheüs 6:19-
7:5 

Leven vanuit overvloed of vanuit schaarste: volgens Jezus is dit 
een wereld van verschil. Leven vanuit schaarste zorgt ervoor dat 
je schatten op aarde gaat verzamelen. Maar die schatten 
worden constant bedreigd door ‘mot en roest’, of door dieven 
die ze willen stelen. Dat geeft onrust. Je gaat je zorgen maken of 
je wel genoeg hebt. Materialisme loont dus niet volgens Jezus. 
Hij nodigt ons uit om anders te leven. Niet vanuit schaarste 
(waarbij je focust op wat je niet hebt), maar vanuit overvloed. 
Vanuit het vertrouwen dat God voor je zorgt. Dan ga je anders 
leven. Je leeft in het moment en je hart wordt rustig. 
Spullen hoeven dan niet beschermd en bewaakt te worden, 
maar kunnen uitgedeeld worden. Rivaliteit maakt plaats voor 
gastvrijheid. Als je je richt op het koninkrijk van God, leer je je 
richten op leven vanuit overvloed en tevredenheid: er is genoeg 
voor iedereen. 
Vraag: Wat hebt u nodig om u te richten op het koninkrijk van 
God? Hoe geeft u dit vorm? 

Zaterdag 15 
maart 

Mattheüs 7:6-
29 

Jezus heeft net veel dingen aan de mensen verteld en hun 
gevraagd om hun levens te veranderen. Daarmee komt de 
logische vraag op wat de mensen met al deze dingen gaan doen. 
Om deze vraag op scherp te zetten vertelt Jezus een gelijkenis 
over een verstandige man en een onnadenkende man. Als je 
luistert naar Jezus’ woorden en doet wat hij vraagt, lijk je op een 
verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. Ondanks 
allerlei weerselementen die op het huis inbeuken, blijft het 
overeind staan: het is stevig en met beleid gebouwd. Heel 
anders gaat het met iemand die wel naar Jezus’ woorden 
luistert, maar er niets mee doet. Zo iemand lijkt op een 
onverstandige man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Zijn 
huis stort in elkaar, er blijft niets van over. 
De tegenstelling in deze gelijkenis is behoorlijk scherp. Hij 
dwingt je om na te denken over wat het fundament is van je 
leven. 
Vraag: Wat bepaalt ten diepste uw keuzes? Wat is het 
fundament waarop u bouwt? 

 



  



Leesrooster voor de periode van maandag 17 maart tot en met zaterdag 22 maart 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Maandag 17 
maart 

Mattheus 8:1-22 Terwijl de mensen nog diep onder de indruk zijn van de woorden 
van Jezus, daalt hij de berg af. En dan volgen de gebeurtenissen 
elkaar snel op. We ontmoeten een aantal mensen die ziek zijn 
en door Jezus genezen worden. We kennen hun namen niet, 
maar de manier waarop Mattheüs ze beschrijft, maakt iets 
duidelijk over Jezus. Het gaat om iemand met huidvraat, een 
niet-Jood (een centurio), een vrouw (de schoonmoeder van 
Petrus) en bezetenen. Allemaal mensen die aan de rand van de 
Joodse maatschappij stonden, of er misschien zelfs helemaal 
niet bij hoorden. Dat Jezus hen geneest laat iets bijzonders zien: 
De redding die Jezus biedt is voor iedereen, niet alleen voor 
bepaalde mensen of groepen. Wat je sociale status of afkomst 
ook is, of je nu man bent of vrouw, Jezus is er voor iedereen. 
Vraag: Welke genezing in deze tekst spreekt u het meest aan, en 
waarom? 

Dinsdag 18 
maart 

Mattheüs 8:23-
9:8 

We lazen gisteren hoe Jezus na de Bergrede de rest van de dag 
doorbracht met zieke mensen aan de rand van de samenleving. 
Laat in de avond besluit hij naar de overkant van het meer te 
varen. Opnieuw lezen we dan over een aantal wonderen die kort 
na elkaar gebeuren: Jezus stilt een storm, drijft demonen uit en 
geneest een verlamde. Wat opvalt zijn vooral de reacties van de 
omstanders. De discipelen vragen zich verbaasd af: ‘Wat is dit 
toch voor iemand?’ De vraag wordt niet beantwoord. De 
mensen uit het gebied van de Gadarenen vragen hem om te 
vertrekken. De reacties op de genezing van de verlamde man 
zijn divers: de schriftgeleerden keuren het optreden van Jezus 
af, anderen zijn van ontzag vervuld en loven God. Door deze 
reacties laat Mattheüs zien dat de betekenis van een wonder 
blijkbaar niet zo eenduidig is. Je moet met een bepaalde blik 
naar Jezus kijken om te zien wat hij eigenlijk doet. En je moet op 
een bepaalde manier naar hem luisteren om te verstaan wat hij 
eigenlijk zegt. 
Vraag: Wat voor reactie roept dit verhaal bij u op? Kunt u die 
reactie in drie woorden samenvatten? 

Woensdag 
19 maart 

Mattheus 9:9-34 Het was u misschien al opgevallen: Mattheüs deelt zijn verhalen 
vaak in drie delen op. Vandaag lezen we opnieuw drie heel 
verschillende reacties op Jezus’ optreden. De farizeeërs stellen 
zich kritisch op. De leerlingen van Johannes worden onzeker. En 
een andere opmerkelijke reactie vindt plaats in de ontmoeting 
tussen Jezus en Mattheüs. Jezus vraagt Mattheüs om hem te 
volgen, en Mattheüs doet dat zonder aarzelen. Deze Mattheüs 
wordt in 10:3 ook een van de twaalf ‘apostelen’ genoemd. 
Volgens de traditie is hij de schrijver van dit evangelie. We lezen 
dat hij een tollenaar is, een belastinginner. Hij kreeg 
waarschijnlijk weinig waardering van zijn landgenoten, omdat hij 
samenwerkte met de vijand: de Romeinen. 



Dit straalt ook af op Jezus zelf: wat moet je van iemand 
verwachten die zich omringt met mensen die zo duidelijk 
verkeerd bezig zijn? 
Vraag: Met wie wilt u graag samen gezien worden, en met wie 
liever niet? 

Donderdag 
20 maart 

Mattheüs 9:35-
10:15 

Van de meeste mensen die belangrijk waren in de tijd van het 
Nieuwe Testament, weet niemand meer de naam. Maar dankzij 
Mattheüs klinken de namen van twaalf gewone mannen ons nu 
nog bekend in de oren: de twaalf leerlingen van Jezus. Alleen 
hier (in 10:2) noemt Mattheüs hen geen leerlingen maar 
‘apostelen’. Het Griekse woord geeft aan waar het om gaat: 
uitgezonden zijn. Jezus’ reden om de leerlingen uit te zenden is 
zijn medelijden met de mensen. Hij ziet hoe uitgeput en 
hulpeloos ze zijn, als schapen zonder herder. Meteen aan het 
begin van zijn evangelie heeft Mattheüs duidelijk gemaakt dat 
Jezus als een herder voor Gods volk zal zorgen (Mattheüs 2:6), 
en vanaf nu mogen de leerlingen hem daar heel concreet bij 
helpen. Zij worden aangesteld als herders, oogstarbeiders en 
herauten. Met woorden en daden moeten ze laten zien dat het 
koninkrijk van de hemel binnen handbereik gekomen is van 
iedereen die ernaar verlangt. 
Vraag: Hoe kiest u met wie u over uw geloof praat, en met wie 
niet? 

Vrijdag 21 
maart 

Mattheus 10:16-
33 

In de tekst die we gisteren lazen, krijgen de leerlingen de 
opdracht om te verkondigen dat het koninkrijk van de hemel 
nabij is gekomen. Dat klinkt als een blijde boodschap, en dat is 
het ook. 
Maar Jezus’ woorden in de tekst van vandaag laten ook een 
andere kant zien. De boodschap over Gods koninkrijk vraagt om 
een keuze, en zorgt daarmee ook voor verdeeldheid. Het beste, 
maar ook het slechtste in mensen komt erdoor naar boven. 
Jezus helpt zijn leerlingen door hun verwachtingen bij te stellen, 
zowel naar beneden als ook naar boven. Naar beneden, want ze 
zullen omwille van het goede nieuws net zo moeten lijden als 
Jezus zelf. Maar ook naar boven, want God zal hen geen 
moment in de steek laten. Zelfs de moeilijkste situaties worden 
daardoor een kans om het goede nieuws te vertellen. 
Vraag: Jezus praat over de heftige gevolgen die het kan hebben 
als je in hem gelooft. Wat merkt u hiervan in uw eigen leven? 

Zaterdag 22 
maart 

Mattheüs 10:34-
11:6 

Jezus doet er nog een schepje bovenop: hij brengt niet alleen 
verdeeldheid, maar zelfs het zwaard. Zijn boodschap zorgt voor 
vijandschap, niet alleen tussen mensen die toch al ver van 
elkaar af staan, maar zelfs binnen gezinnen. Met elke zin wordt 
duidelijker dat een radicale keuze gevraagd wordt, en dat die 
keuze grote gevolgen heeft. Je zou het er benauwd van krijgen! 
Maar dan, in zijn reactie op de vraag van Johannes, laat Jezus 
zien waarom hij ook alweer gekomen was. Met woorden die 
doen denken aan oude beloftes van de profeet Jesaja (Jesaja 
29:18-19, 35:5-6 en 61:1) vat hij zijn werk samen: hij geneest 
mensen, zorgt dat ze weer bij de gemeenschap horen, en geeft 
hoop aan mensen die geen hoop meer hadden. Daar kun je toch 



geen aanstoot aan nemen? Sterker nog: daar wil je toch bij 
horen? 
Vraag: Wat zegt u tegen mensen die aanstoot nemen aan de 
woorden van Jezus? 

 

  



Leesrooster voor de periode van maandag 24 maart tot en met zaterdag 29 maart 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Maandag 24 
maart 

Mattheus 11:7-
30 

‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (11:30). Die woorden lijken 
niet te passen bij de dreigende klank van Jezus’ redevoering die 
we de afgelopen dagen gelezen hebben. Hoe zit dat? Een juk 
werd gebruikt om trekdieren hun werk te laten doen. Hoe meer 
het dier zich hiertegen verzette, hoe vervelender het juk 
aanvoelde. En dat is ook precies wat er aan de hand is met de 
mensen over wie Jezus hier spreekt. Ze zitten vast aan hun eigen 
plannen en ideeën, en kunnen of willen zich niet aanpassen aan 
iets dat daar niet bij past. Zelfs de inwoners van Tyrus en Sidon, 
twee steden waarover in de Joodse heilige boeken (bijvoorbeeld 
Jesaja 23) een streng oordeel wordt uitgesproken, zijn nog 
eerder bereid hun gedrag te veranderen dan de mensen tot wie 
Jezus zich hier richt. Voor hen voelt Jezus’ boodschap aan als 
een ongewenst juk. En omdat ze zich ertegen verzetten, ervaren 
ze ook niets van de rust die Jezus belooft. 
Vraag: Onder welke lasten gaat u gebukt? Schrijf ze op, en 
neem een moment om ze in een gebed te verwoorden. Gooi het 
briefje daarna weg 

Dinsdag 25 
maart 

Mattheüs 12:1-
21 

Het verhaal van vandaag begint met iets schijnbaar onbenulligs: 
de leerlingen van Jezus lopen op sabbat door een korenveld, 
plukken daarbij wat aren en eten de korrels op. De farizeeën 
vinden dat ze daarmee iets doen dat op sabbat verboden is. 
Jezus’ reactie past op een ironische manier bij hun aanklacht: 
hij citeert uit de heilige boeken die zij dagelijks bestuderen. 
Natuurlijk kennen ze het verhaal over David en zijn metgezellen 
(1 Samuel 21:2-7), en natuurlijk kennen ze ook de 
uitzonderingen op de sabbatsregel voor de priesters (Leviticus 
24:9), en de andere teksten die Jezus hier aanhaalt. Maar ze 
hebben er nooit aan gedacht om al die teksten met elkaar te 
verbinden. Het ontbreekt hun aan een kader voor hun 
tekstuitleg. Dat kader, zegt Jezus, vind je in 1 Samuel 15:22 en 
Hosea 6:6. In één woord: barmhartigheid. Mattheüs sluit dit 
gedeelte af met een citaat uit Jesaja 42, over Gods dienaar. Hij 
onderstreept daarmee nog eens extra dat in de persoon van 
Jezus Gods barmhartigheid naar de mensen toe gekomen is. 
Vraag: Is er een kader – een principe, een kernwoord – dat voor 
u steeds meespeelt als u in de Bijbel leest? 

Woensdag 
26 maart 

Mattheüs 12:22-
50 

Waar hoor je bij? Aan wie ben je loyaal? Met wie deel je niet 
alleen je dagelijks leven, maar ook wat je ten diepste drijft? Uit 
welke bron put je bij alles wat je doet? Dit soort vragen staan in 
de tekst van vandaag centraal. Het begint met een 
beschuldiging van de farizeeën: volgens hen spant Jezus met 
Satan samen. Onmogelijk, zegt Jezus: dan zou Satan tegen 
zichzelf gericht zijn. Hij gebruikt woorden die lijken op Psalm 1, 
over de rechtvaardige die als een boom langs het water staat en 
op tijd vrucht draagt. Hij is diepgeworteld in Gods wet, en dat is 
zichtbaar in alles wat hij zegt en doet. Die wet voedt hem, geeft 
hem wijsheid en zorgt ervoor dat er geen ruimte in hem is voor 



kwade of nutteloze woorden, of zelfs voor demonen. En die wet 
verbindt hem met anderen die ook Gods wil willen doen – een 
band die zelfs sterker is dan familiebanden. 
Vraag: Wie is voor u een moeder, vader, broer of zus, in de zin 
die Jezus in vers 49-50 bedoelt? 

Donderdag 
27 maart 

Mattheüs 13:1-
17 

In de tekst van vandaag lezen we de eerste van een serie 
gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. Het gaat daarbij 
steeds om twee vragen: wat kenmerkt dat koninkrijk, en hoe kun 
je erop reageren? Elke gelijkenis belicht een andere kant van 
deze vragen. Maar waarom gebruikt Jezus eigenlijk steeds 
gelijkenissen om iets over het koninkrijk duidelijk te maken? 
Zelfs de leerlingen begrijpen dat niet. Jezus legt uit dat dit te 
maken heeft met de houding van de mensen. Of je het nieuws 
van het koninkrijk begrijpt, hangt niet af van de taal of de 
beelden waarin het wordt verteld. Het hangt ervan af of je het 
wilt begrijpen. Ook de leerlingen begrijpen de gelijkenissen niet 
meteen, maar ze vragen door, en ze zijn bereid om naar Jezus’ 
uitleg te luisteren. 
Vraag: Wat doet u als u een Bijbeltekst niet meteen begrijpt? 

Vrijdag 28 
maart 

Mattheüs 13:18-
35 

Weer gebruikt Jezus beelden uit de landbouw om iets duidelijk 
te maken over het koninkrijk van de hemel. 
Eerst legt hij de betekenis van de gelijkenis van de zaaier uit. Het 
is een oproep om over jezelf na te denken. Tot welke groep 
behoor ik op dit moment? Wat moet ik veranderen mij dertig-, 
zestig- of zelfs honderdvoudig vrucht te dragen? 
Vervolgens vergelijkt Jezus het koninkrijk met een akker waarop 
het onkruid tussen de gewassen opschiet. Het is een 
spannende gelijkenis, want als lezer vraag je je ook hier meteen 
af tot welke soort plant jijzelf en de mensen om je heen horen. 
Maar eigenlijk gaat het hier juist niet om een oproep om jezelf of 
anderen in de gaten te houden en misschien te veroordelen. 
Zo’n voorbarig oordeel zou wel eens meer schade kunnen 
aanrichten dan je lief is. 
Vraag: Als u de gelijkenissen van de zaaier, het onkruid, het 
mosterdzaad of het zuurdesem in uw eigen woorden zou 
moeten uitleggen – aan een kind, of aan de buurvrouw – wat zou 
u dan zeggen? 

Zaterdag 29 
maart 

Mattheüs 13:36-
58 

De gelijkenis over het goede zaad en het onkruid was zonder 
uitleg al best duidelijk, maar met uitleg is de gelijkenis 
misschien zelfs wel duidelijker dan we zouden willen. Mensen 
die in het vuur worden gegooid en daar vervolgens jammeren en 
knarsetanden – dat is geen prettig idee, ook al weten we 
natuurlijk zeker dat wij aan de goede kant staan. Toch? 
Net als bij de oproep om je hand af te hakken als die je op de 
verkeerde weg brengt (Mattheüs 5:30 en 18:8), kun je je afvragen 
of Jezus’ woorden hier helemaal letterlijk bedoeld zijn. Maar ze 
zijn in elk geval wel serieus bedoeld: Jezus’ luisteraars moeten 
heel goed beseffen dat hun keuze om wel of niet bij het 
koninkrijk te willen horen, grote gevolgen heeft. 



Met de gelijkenissen die hierna volgen, onderstreept Jezus hoe 
mooi die keuze kan uitpakken: als een onverwachte schat of 
een kostbare parel. 
Vraag: We praten tegenwoordig niet meer zo makkelijk over 
zonde, straf en hel. Vindt u dat een goede ontwikkeling, of juist 
niet? Waarom? 

 

  



Leesrooster voor de periode van maandag 31 maart tot en met zaterdag 5 april 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Maandag 31 
maart 

Mattheüs 14:1-21 In het vorige tekstgedeelte ging het over de vraag aan wie je 
loyaal bent en waardoor je je laat leiden. Vandaag zien we een 
voorbeeld van hoe het mis kan gaan als je je laat leiden door 
verkeerde bronnen, met dodelijke afloop. Herodes Antipas, een 
zoon van de gehate Herodes de Grote, heeft Johannes de Doper 
in de gevangenis laten zetten. Volgens de Joodse 
geschiedschrijver Flavius Josefus was hij bang voor politieke 
onrust, maar de evangelisten geven nog een andere reden: 
Johannes heeft zich kritisch uitgesproken over het huwelijk van 
Herodes met de vrouw van zijn halfbroer. Uit angst voor het volk 
heeft Herodes Johannes niet laten doden. Maar nu laat hij dat uit 
angst voor de reactie van zijn gasten juist wel doen. Jezus is 
kapot van het bericht dat Johannes is gedood. Maar als de 
mensen naar hem toe blijven komen, blijft hij trouw aan zijn 
missie, en voorziet hij hen van geestelijk én echt voedsel. 
Vraag: ‘Angst is een slechte raadgever’, luidt een gezegde. Hoe 
zorgt u ervoor dat u zich juist door goede raadgevers laat leiden? 

Dinsdag 1 
april 

Mattheüs 14:22-
15:9 

De angst van de leerlingen in dit verhaal is begrijpelijk: 
watermassa’s zoals zeeën en meren werden gezien als de 
woonplaats van zeemonsters en kwade geesten. Het lag dus 
voor de hand om de verschijning van Jezus als een kwaadwillend 
spook te interpreteren. Dat maakt het enthousiasme van Petrus, 
als de leerlingen eenmaal weten dat het om Jezus gaat, des te 
opmerkelijker. Wat er vervolgens gebeurt, is een les voor 
leerlingen van alle tijden: we kunnen meer dan we denken, als 
we ons maar niet laten afleiden door angst. De leerlingen 
hebben al veel meegemaakt met Jezus, maar door wat hij in dit 
en het vorige verhaal doet, komen ze tot een nog dieper inzicht in 
wie hij is: niet alleen een inspirerende leraar en wondergenezer, 
maar Heer over de hele fysieke en geestelijke wereld. Kortom: 
‘werkelijk Gods Zoon’ (14:33). 
Vraag: Neem een moment om na te denken over dingen die u 
bang kunnen maken. Hoe helpt dit verhaal u om hier op een 
andere manier mee om te gaan? 

Woensdag 
2 april 

Mattheüs 15:10-
35 

Wat maakt een mens onrein? 
Wij denken daarbij het eerst aan vuil. Misschien wel aan de 
bacteriën die ongemerkt op je handen zitten – vandaar ook de 
goede gewoonte om voor het eten je handen te wassen. 
Voor de farizeeën gaat het om iets anders: ‘rein’ en ‘onrein’ had 
voor hen te maken met de vraag of iemand geschikt was om in 
de buurt van het heiligdom te komen. In de wetten van Mozes 
staan hierover allerlei regels. Volgens die wetten gold de regel 
om je handen te wassen alleen voor priesters voordat zij een 
cultische handeling gingen verrichten, maar de farizeeën 
hadden dit uitgebreid tot het dagelijks leven. Jezus gooit het over 
een andere boeg: of je geschikt bent om in de buurt van God te 
komen is geen cultische kwestie, maar een kwestie van het hart. 
Onreinheid komt dan ook niet van buiten, maar vanbinnen. En 



om rein te worden is handen wassen niet voldoende: je moet je 
gedrag en vooral je houding aanpassen. 
Vraag: ‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.’ 
Waar is uw hart vol van? 

Donderdag 
3 april 

Mattheüs 15:32-
16:12 

Je zou er bijna om lachen: Jezus waarschuwt zijn leerlingen voor 
de zuurdesem van de farizeeën, en zij gaan meteen nadenken 
over de vraag hoe ze in hun eigen boterham voor die dag kunnen 
voorzien. Vooral net nadat Jezus voor de tweede keer een groot 
aantal mensen te eten heeft gegeven, komt dat over als een 
schrijnend gebrek aan geloof. 
Maar het gaat hier vooral om iets anders, namelijk om de manier 
waarop je naar de wereld kijkt. Lukt het je daarbij om verder te 
kijken dan je neus lang is? Ben je in staat om niet alleen tastbare 
tekenen te duiden, maar je ook open te stellen voor de 
geestelijke betekenis van wat je ziet en hoort? Als dat niet het 
geval is, zal ook een indrukwekkend teken je niet verder helpen. 
En als het wel het geval is, heb je zo’n teken helemaal niet nodig. 
Vraag: Wat helpt u om het journaal en de krant te duiden? 

Vrijdag 4 
april 

Mattheüs 16:13-
28 

Deze uitspraak van Jezus heeft grote gevolgen gehad voor de 
kerk. Vanwege zijn belijdenis dat Jezus de Messias en Gods zoon 
is, krijgt Petrus een bijzondere rol toebedeeld. Hij mag dingen 
‘bindend verklaren’ – een rabbijnse uitdrukking voor het 
toestaan of verbieden van bepaald gedrag. In Mattheüs 18:18 
gebruikt Jezus deze uitdrukking ook voor alle leerlingen. De 
manier waarop Jezus de gemeenschap aanduidt waaraan de 
leerlingen leiding zullen geven, is opvallend: ‘mijn kerk’, ekklesia 
mou in het Grieks. In de Griekse vertaling van de joodse heilige 
boeken wordt ekklesia steeds gebruikt als het volk van Israël bij 
elkaar komt. Jezus duidt zijn volgelingen hier dus aan als 
voortzetting van dat volk. Om er deel van uit te maken is het wel 
nodig om je prioriteiten bij te stellen: wat mensen willen, is niet 
altijd hetzelfde als wat God wil. 
Vraag: Hoe zou u in één zin zeggen wat ‘kerk’ volgens u 
betekent? 

Zaterdag 5 
april 

Mattheüs 17:1-27 Waar hemel en aarde elkaar raken, daar gebeurt het. Net als bij 
Jezus’ doop (Mattheüs 3:17). Jezus staat op een hoge berg – 
letterlijk tussen hemel en aarde – en proeft even van het 
hemelse, in het gezelschap van Mozes en Elia. Hij straalt ervan! 
En dan is het hemelse moment alweer voorbij. 
Als Jezus weer tussen de mensen is, blijkt dat zijn leerlingen een 
zieke jongen niet kunnen genezen door gebrek aan geloof. Jezus 
zucht ervan: ‘Hoe lang moet ik jullie nog verdragen?’ Net was het 
nog zo goed, maar dit is de aardse realiteit: leerlingen die niet 
genoeg geloof hebben. En toch, zegt Jezus, is er maar zo’n klein 
beetje nodig: ‘geloof als een mosterdzaadje…’ 
Soms kan het voelen alsof we nooit genoeg geloof hebben. Toch 
zegt Jezus dat als we geloof hebben als een mosterdzaadje, 
niets onmogelijk is! 
Vraag: In Mattheüs 13:31-32 vergelijkt Jezus het koninkrijk van 
de hemel met een mosterdzaadje. Iets kleins wordt iets groots. 
Hoe kan deze gedachte u helpen ‘genoeg’ te geloven? 



 

  



Leesrooster voor de periode van maandag 7 april tot en met zaterdag 12 april 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Maandag 7 
april 

Mattheüs 18:1-20 ‘Ach kind, wat weet jij daar nu van…’ Hoewel kinderen 
tegenwoordig meer centraal worden gesteld dan vroeger, 
worden ze vaak niet voor ‘vol’ gerekend. Maar juist de mensen 
die door anderen niet voor vol worden aangezien, doen volgens 
Jezus precies wat de bedoeling is! 
Juist zij die weten dat ze afhankelijk zijn en geen macht 
hebben, zijn belangrijk. Ze zijn een beeld voor de gelovigen, die 
weten dat ze afhankelijk zijn van God. Daarom vertelt Jezus ook 
een verhaal over een herder die dat ene afgedwaalde dier gaat 
zoeken. Dat ene dier hoort er helemaal bij! Zo moeten wij ook 
met elkaar omgaan, zegt Jezus. Je moet je niet afvragen of jij de 
belangrijkste bent, maar de ander – die in jouw ogen misschien 
niet voor ‘vol’ gerekend kan worden – als belangrijk zien. Hij of 
zij is het meer dan waard om moeite voor te doen. 
Vraag: Bid vandaag voor iemand die door anderen vaak niet 
voor ‘vol’ wordt aangezien. 

Dinsdag 8 
april 

Mattheüs 18:21-
35 

Hoe vaak moet je vergeven? Of wanneer is de maat vol? Wat 
als mensen willens en wetens steeds weer de fout in gaan en 
jou daarmee pijn doen? Toch zegt Jezus dat we moeten blijven 
vergeven: zeventig keer zeven keer. 
Zeven staat in de Bijbel voor iets dat helemaal compleet is. 
Hier gaat het dus niet letterlijk om 490 keer, maar om volledige 
en grenzeloze vergeving. Jezus heeft de leerlingen net het 
verhaal over de goede herder verteld. Hoe vaak zou de herder 
opnieuw achter datzelfde schaap aan gaan als het telkens 
weer wegliep? Het gaat erom dat voor God iedereen – ook 
mensen die ‘onvergeeflijke’ fouten maken – belangrijk is. De 
herder zal telkens opnieuw achter dat schaap aan gaan. 
Vergeven is niet makkelijk, maar misschien helpt het als je 
bedenkt dat die ander belangrijk is in de ogen van God. Dat 
God ernaar verlangt dat hij of zij bij hem terugkomt. 
Vraag: Iedereen is belangrijk voor God. Hoe helpt deze 
gedachte u bij het vergeven van een ander? 

Woensdag 9 
april 

Mattheüs 19:1-15 Regels zijn goed. Zonder regels zou het een puinhoop worden, 
in het verkeer of tijdens een wedstrijd. Maar regels zijn geen 
doel op zich. Het gaat – in het tekstgedeelte van vandaag – niet 
om de juiste redenen om te scheiden of om de scheidingsbrief. 
Jezus legt de farizeeën uit dat het helemaal niet Gods 
bedoeling was dat mensen zouden scheiden. Maar omdat het 
leven soms anders loopt, zijn er regels om mensen zo goed 
mogelijk te helpen of te beschermen. Kinderen vinden het 
soms ook heel moeilijk om zich aan de regels te houden. Als 
ouders zit je dan soms met je handen in het haar. Maar het 
gaat bij een kind toch ook niet om die regels? Je wilt een kind 
toch juist helpen en beschermen met die regels? Uit liefde! 
Daarom zegt Jezus: ‘Laat de kinderen bij me komen’ – uit 
liefde. Dat is het doel! 



Vraag: Met welke regel had u als kind moeite? Begrijpt u het 
doel van die regel inmiddels? 

Donderdag 
10 april 

Mattheüs 19:16-
30 

De jongeman die bij Jezus komt, heeft veel bezittingen. Er 
ontbreekt nog maar één ding: het eeuwige leven. Jezus zegt dat 
hij alles moet verkopen en aan de armen moet geven, maar dat 
ziet de jongeman dan weer niet zitten… 
Nu past het in onze tijd ook wel om te ‘consuminderen’. Veel 
mensen zijn bezig met ont-spullen en sommige mensen kiezen 
ervoor om in een tiny house te gaan wonen. Maar als je deze 
tekst verder leest, ontdek je dat het niet alleen gaat om bezit. 
Jezus vraagt van ons om alles, ook kinderen en familie, achter 
te laten. Het gaat Jezus er niet om dat we vervolgens alleen in 
een hutje op de hei gaan wonen. Het gaat om je prioriteiten. Is 
het volgen van Jezus het belangrijkste in je leven? Ook als dat 
betekent dat je andere keuzes maakt dan de mensen om je 
heen, zelfs je eigen familie? 
Vraag: Is er iets waarvan u weet dat het goed zou zijn om te 
doen, maar dat u toch moeilijk vindt? Hoe kan dit verhaal u 
daarbij helpen? 

Vrijdag 11 
april 

Mattheüs 20:1-16 Je wilt graag eerlijk betaald worden voor je werk, dat is toch 
logisch? Je snapt die vroege vogels uit het verhaal dan ook wel: 
ze hadden meer loon verwacht. Maar in het koninkrijk van de 
hemel is het anders. Daar gaat het er niet om dat je meer 
rechten zou hebben omdat je al je hele leven gelooft of omdat 
je altijd zo goed geleefd hebt. Voor God is iedereen belangrijk 
en krijgt iedereen evenveel: het eeuwige leven. 
Bij de ‘laatsten’ denken we vaak aan mensen die pas later in 
hun leven in God zijn gaan geloven en daarvóór misschien erge 
dingen hebben gedaan. Maar zij zijn misschien wel des te blijer 
met hun ‘loon’. De ‘eersten’ hebben hard gewerkt en daar zijn 
ze trots op, daar willen ze ook naar beloond worden. Wellicht 
vergeten ze dat de kans om vanaf het begin mee te werken aan 
Gods koninkrijk net zo goed een geschenk is. 
Vraag: Voor welk geschenk kunt u God vandaag danken? 

Zaterdag 12 
april 

Mattheüs 20:17-
34 
 

De moeder van Jakobus en Johannes heeft een verzoek voor 
Jezus: macht voor haar zonen. Ze krijgt een flinke reprimande: 
je weet niet wat je vraagt! 
Jezus gebruikt zijn macht om te dienen, tot in de dood. Met zijn 
lijden en sterven geeft hij zelf het ultieme voorbeeld – ‘als 
losgeld voor velen’, staat er in vers 28. Twee mannen – blind, 
minderwaardig, machteloos – zitten langs de weg. De mensen 
vinden hen niet belangrijk genoeg en snauwen dat ze stil 
moeten zijn. Maar Jezus laat zien wat dienen is: iedereen is 
belangrijk voor hem, iedereen is het waard om gezien te 
worden. Deze twee mannen hebben ook een verzoek voor 
Jezus: ‘Heer, open onze ogen!’ Ze krijgen zijn genezing, zijn 
liefde. En ze beantwoorden Jezus’ hulp door hem te gaan 
volgen. Zouden zij beter dan de moeder van Jakobus en 
Johannes hebben begrepen wat dat inhoudt? 
Vraag: Hoe kunt u uw macht of mogelijkheden gebruiken om 
anderen te dienen en te helpen? 



 

  



Leesrooster voor de periode van maandag 14 april tot en met zaterdag 19 april 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Zondag 13 
april - 
Palmpasen 

Mattheüs 21:1-
17 

Eerder in het Mattheüs-evangelie zijn al verschillende 
antwoorden gegeven op de vraag wie Jezus is. Daarbij gebruikt 
Mattheüs een tekst uit de joodse heilige boeken. Steeds weer 
benadrukt hij dat Jezus het antwoord is op de hoop van de 
mensen in zijn tijd. Maar vaak gaat het ook net een beetje 
anders dan zij verwachten. Vandaag trekt Jezus naar Jeruzalem 
als de zachtmoedige koning die in Zacharia 9:9 wordt 
aangekondigd. Volgens Zacharia zal deze koning alle vijanden 
uit Jeruzalem verdrijven. Maar Jezus neemt het niet op met de 
Romeinen. Nee, hij gaat naar de tempel om daar orde op zaken 
te stellen. Eerst moet de afstand tussen God en zijn volk 
overbrugd worden. Dan pas kan er echte vrede komen, ook met 
andere volken. 
Vraag: Wat is volgens u nodig om van een kerk of een ander 
gebouw een ‘huis van gebed’ te maken? 

Maandag 14 
april 

Mattheüs 21:18-
22:46 

Wie denkt hij wel niet dat hij is? De leiders van het volk willen 
het Jezus flink moeilijk maken. Ze vinden dat Jezus niet bevoegd 
is om namens God te spreken. Er ontstaat een discussie waarin 
Jezus verschillende voorbeeldverhalen vertelt. 
Jezus is in de voorbeelden de zoon, en de leiders zijn de mensen 
die niet doen wat er van ze gevraagd wordt. Zij erkennen de zoon 
niet en ze erkennen ook Jezus niet. Jezus vergelijkt zichzelf met 
een steen. Die steen was volgens de bouwers niet goed genoeg, 
maar God maakt er een hoeksteen van: de belangrijkste steen in 
een gebouw. De leiders – mensen – kunnen de dingen die Jezus 
doet en zegt wel afkeuren, maar God denkt daar anders over. 
Jezus wil maar zeggen: ik laat me niet afschrikken door wat 
mensen van me vinden, ik laat me leiden door wat God over me 
zegt. 
Vraag: Wie of wat bepaalt hoe u over uzelf denkt? 

Dinsdag 15 
april 

Mattheüs 23:1-
24:51 

Jezus trekt fel van leer tegen de schriftgeleerden en farizeeën. 
Ze maken het de mensen ontzettend moeilijk met al hun regels. 
Maar zelf leven ze niet zoals God het wil. En Jezus waarschuwt 
hen dat het slecht zal aflopen met hen en met de stad 
Jeruzalem. Wanneer Jezus met zijn leerlingen de tempel verlaat, 
vertelt hij dat de tempel verwoest zal worden. Wat in 70 na 
Christus ook daadwerkelijk is gebeurd. Later raakt Jezus met 
zijn leerlingen in gesprek over alles wat nog zal gebeuren 
voordat hij terug zal komen. Hij schetst verschrikkelijke 
taferelen. En te midden van die verschrikkingen zullen er 
mensen zijn die beweren de Christus te zijn. Maar Jezus zegt 
tegen zijn leerlingen dat ze vol moeten houden. Ze moeten zich 
niet in de war laten brengen. En ze moeten vasthouden aan 
Jezus’ woorden. Want: ‘hemel en aarde zullen verdwijnen, maar 
mijn woorden zullen nooit verdwijnen.’ 
Vraag: Welke woorden van Jezus zou u graag altijd bij u dragen 
en nooit willen vergeten? Schrijf ze op een briefje en hang dat 
ergens op of stop het in het hoesje van uw telefoon. 



Woensdag 
16 april 

Mattheüs 25:1-
26:16 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze waakzaam moeten zijn en niet 
rustig moeten afwachten: ze moeten verdergaan met de taak 
die ze hebben gekregen. Want het eindoordeel zal streng zijn, 
het oordeel over hoe we zijn omgegaan met de 
‘onaanzienlijksten’. 
Daarna volgt een bijzonder moment: Jezus wordt gezalfd met 
dure olie. De leerlingen zijn boos, ze denken misschien aan 
Jezus’ verhaal over het eindoordeel. Dit is toch zonde van die 
dure olie, dat geld hadden ze kunnen gebruiken voor de 
‘onaanzienlijksten’! 
Maar nee, het moment is daar! Het moment dat Jezus zal lijden 
en sterven. Deze vrouw heeft het begrepen – zij is waakzaam – 
en zalft Jezus: de koning die gaat sterven. Want alles wat we 
doen, staat in relatie tot Jezus: ‘dat hebben jullie voor mij 
gedaan.’ En hoe bijzonder is het dat nu nog steeds over deze 
vrouw verteld wordt… 
Vraag: Alles wat je voor de ‘onaanzienlijksten’ hebt gedaan, heb 
je voor mij gedaan. Wat kunt u vandaag voor een ander doen? 

Donderdag 
17 april 

Mattheüs 26:17-
75 

Het zijn bekende woorden, Jezus’ woorden bij de beker met 
wijn. Maar de woorden die hij daarna zegt, horen we minder 
vaak. Jezus zal geen wijn meer drinken tot de dag waarop hij 
opnieuw met zijn leerlingen zal drinken in het koninkrijk van 
God. Jezus moet nog wel uit een andere beker drinken: de beker 
van zijn lijden en sterven. Deze beker van Jezus hoeven wij niet 
te drinken, God zij dank. Jezus dronk deze beker voor ons. 
Daarom mogen wij nu elke keer als we het avondmaal vieren uit 
de ‘beker der dankzegging’ drinken. We mogen God danken dat 
hij ons vergeeft door Jezus. En we mogen uitkijken naar wat 
komen gaat: het moment dat Jezus met zijn leerlingen weer zal 
drinken van de vrucht van de wijnstok in het koninkrijk van zijn 
Vader. 
Vraag: Wat betekent de beker wijn voor u? 

Vrijdag 18 
april 

Mattheüs 27:1-
61 

Deze tekst maakt je stil… 
Wat was dit een vreselijke dag. We lezen tot in detail wat er die 
dag allemaal gebeurde. We lezen over Judas, Pilatus, zelfs zijn 
vrouw, de hogepriesters, het volk, de soldaten, Simon van 
Cyrene. Er waren zoveel mensen om Jezus heen aan wie hij was 
overgeleverd – letterlijk. Jezus is verder verwijderd van de hemel 
dan ooit… het is het dieptepunt van zijn leven: door God, zijn 
Vader, verlaten. Jezus roept het uit met Psalm 22:2: ‘Mijn God, 
mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Maar deze psalm, die 
begint met een roep om hulp, eindigt met vertrouwen (Psalm 
22:25): ‘Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn 
hulpgeroep.’ Daarom kunnen wij nu ook zeggen: dit is Goede 
Vrijdag. 
Vraag: Probeer een poosje echt stil te zijn en na te denken over 
de vraag: waar in de tekst ontdek ik de aanwezigheid van God? 

Zaterdag 19 
april 

Mattheüs 27:62-
66 
 

Jezus is gestorven. Josef van Arimatea legt het lichaam van 
Jezus in zijn eigen graf. De hogepriesters en farizeeën laten, met 
toestemming van Pilatus, het graf streng bewaken. Ze willen 
niet dat mensen later kunnen beweren dat Jezus is opgestaan 



uit de dood. Mattheüs beschrijft deze gebeurtenissen zo 
nauwkeurig, omdat hij hiermee wil aantonen dat Jezus’ 
opstanding niet een moedwillige leugen van de leerlingen is. 
In Mattheüs 28:11-15 krijgt dit gedeelte een vervolg. Niet de 
leerlingen van Jezus vertellen een leugen. Maar de oudsten van 
het volk betalen de soldaten om te liegen over wat er werkelijk is 
gebeurd… 
Wanneer Jezus in het graf gelegd wordt, zijn er twee vrouwen die 
achterblijven: Maria uit Magdala en de andere Maria. Zij blijven 
zo lang mogelijk bij Jezus’ graf. En na de sabbat zijn zij de 
eersten die weer naar het graf gaan. Zij zijn de eerste getuigen 
van Jezus’ opstanding! 
Vraag: Het is Stille Zaterdag. Morgen vieren we Jezus’ 
opstanding. De hogepriesters en farizeeën waren al bang dat 
Jezus’ leerlingen dit zouden gaan beweren. Hoe kijkt u naar 
Jezus’ opstanding? Vindt u het moeilijk te geloven, of kijkt u 
ernaar uit om morgen te mogen zeggen: ‘Hij is waarlijk 
opgestaan!’? 

 

  



Leesrooster voor zondag 20 en maandag 21 april; Eerste en Tweede Paasdag 

Datum Bijbelgedeelte Overdenking 
Zondag 20 
april – 
Eerste 
paasdag 

Mattheüs 28:1-
15 

Het is vroeg in de ochtend, alles is nog rustig. Maar als Maria en 
Maria bij het graf zijn, is er ineens allemaal tumult. De aarde 
beeft, er is een engel die een steen weggerold heeft en licht geeft 
als een bliksem. De soldaten – die wel wat gewend zijn, zou je 
zeggen – vallen als dood neer. Maar de engel spreekt de twee 
vrouwen (zij staan nog wel op hun benen) aan: ‘Wees niet bang. 
Jezus is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk zelf maar.’ 
Maria en Maria zijn ontzet. Ja, natuurlijk schrokken ook zij, maar 
zij zijn niet lamgeslagen zoals de soldaten. 
En ze zijn opgetogen! Maar dan gebeurt het grootste wonder voor 
deze twee vrouwen: ze zien Jezus! Net als de engel zegt Jezus: 
‘Wees niet bang.’ En dan gaan de vrouwen op weg om het beste 
nieuws ooit te vertellen: ‘Jezus leeft, wij hebben hem met eigen 
ogen gezien!’ 
Vraag: Wat is voor u het beste nieuws van Pasen? 

Maandag 21 
april – 
Tweede 
paasdag 

Mattheüs 28:16-
20 
 

De Heer is waarlijk opgestaan! Al twijfelen sommige leerlingen 
nog… Een realistische toevoeging, en dat maakt het voor ons ook 
zo herkenbaar. Maar Jezus legt in een paar woorden uit wat zijn 
opstanding betekent: het begin van Gods koninkrijk is ingezet, 
want Jezus heeft nu alle macht gekregen, in de hemel en op de 
aarde. Het is een begin; het koninkrijk van God op deze aarde is 
nog niet voltooid. Daarom krijgen de leerlingen een opdracht van 
Jezus: ‘Ga op weg…’ Het zal niet altijd makkelijk zijn. Leerling van 
Jezus zijn betekent dat er moeilijke momenten komen. Dat geldt 
voor de leerlingen tegen wie Jezus spreekt, maar ook voor de 
mensen die later – ook nu nog! – leerling van Jezus worden. 
Jezus weet dat en daarom spreekt hij deze hoopvolle woorden uit 
voor ál zijn leerlingen: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
Vraag: Waar ziet u iets van het begin van Gods koninkrijk? 

 


